
 
 

 
 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
Bijbelverhalen  
Daar is hij! 

Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na hem 

iemand komt die groter is dan hij. Als hij Jezus ziet, zegt 

Johannes: ‘Daar is hij!’ 

 
Zending 
We hebben deze week €6,10 voor de zending  
opgehaald. Bedankt voor het meenemen. 
 

Kerstviering 
Wat fijn dat we weer samen het kerstfeest mochten 
vieren. Eerst in gebouw Irene met vaders, moeders, 
broers, zussen opa’s en oma’s. Samen zingen en luisteren 
naar het geboorteverhaal van Jezus. 
Met het verhaal van mevrouw Droomvol tot de ontdekking 
komen dat je niet alleen in je dromen mooie dingen 
meemaakt. Als je goed om je heen kijkt kom je tot de 
ontdekking dat er al heel veel mooie dingen in de wereld 
gebeuren. Dat we elkaar ook prachtige dingen toewensen: 
vrede, gezondheid, vriendschap, fijne kerstdagen en nog 
veel meer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na de kerstviering nog een gezellig samenzijn op het 
schoolplein onder het genot van muziekklanken van leden 
van muziekvereniging Crescendo. Voor wie wilde was er 
een bekertje chocolademelk en een broodje worst.  
 

 
 
Jarigen 
In de kerstvakantie vieren we natuurlijk de geboorte van 
Jezus, maar er is nog veel meer te vieren. Zo zijn er wel 
vier  kinderen van onze school jarig! 
 
Vandaag is Kailey jarig. Ze is al weer zeven  
jaar geworden.  Dan hebben we drie op  
een rij. Iris wordt op tweede Kerstdag ook  
zeven. Een dag later is het weer feest bij de  
familie Grondman. Nu is het Bastiaan  
die jarig is. Wesley wordt op 28 december  
al weer elf. 
We wensen alle vier de jarigen een fijne dag toe! 
 

Vergeten oorlog (bovenbouw) 
Wat gaan de leerlingen doen?  
Kinderen kennen waarschijnlijk de grote verhalen uit de 
Tweede Wereldoorlog al, maar wat weten ze van de 
kleinere, maar net zo belangrijke gebeurtenissen? Denk 
aan de bombardementen op Middelburg, de behandeling 
van Sinti en Roma of de gebeurtenissen in Suriname. In dit 
project lezen de leerlingen elk een ander jeugdboek over 
een onderbelicht onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog.  
 

Gelukkig Nieuwjaar 
Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar nodigen we 
jullie graag om 8.30 uur uit voor een kopje thee of koffie. 
Voor de kinderen zal er ranja zijn. Zo kunnen we elkaar 
een fijn nieuw jaar toewensen. 
 

 
 

 
 
 

Agenda: 
26 dec- 6 jan:   Kerstvakantie 
9 januari:          Inloop om iedereen een gelukkig 
                           nieuwjaar te wensen 
10 januari:        Vergeten oorlog bovenbouw 
13 februari:      Spreekavond 
14 februari:      Rijksmuseum bovenbouw 
27 febr- 3 mrt  Voorjaarsvakantie 
 

Nieuwsbrief 23 december 2022 


